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Dag broeders en zusters, 
 
Zondag stonden we stil bij de geschiedenissen uit Mattheüs 8:23-27 en 14:22-33. Het thema was 
“Gods beloften over de strijd”. De preek sloot af met een samenvatting van vier beloften die we 
vanuit deze verhalen kunnen leren. Die vier punten wil ik graag in jullie midden neerleggen als 
gesprekspunten.  
 

1. God wil ons leiden 
a. Heb jij Gods leiding in jouw leven ervaren? Op welke manier?  
b. Kun jij je overgeven aan Zijn leiding? Zijn er momenten geweest dat dit moeilijk was 

voor je?  
2. God heeft een plan 

a. Er is een kinderliedje dat zegt: God heeft een plan met je leven, je bent hier met een 
doel. Leuke woorden, maar wat is dat plan dan? Ben jij je bewust van Gods plan voor 
jouw leven?  

b. Het is wellicht ‘makkelijker’ om eerst te kijken naar het grote plan: Deze wereld. Kun 
je onder woorden brengen wat Gods plan is met deze wereld?  

c. En als dit Gods plan met de wereld is, wat heeft God aan jou gegeven om bij te 
dragen aan dat plan?  

d. Kun jij als discipel van Jezus nog groeien in het mee bewegen met Zijn plan? Hoe?  
3. God ziet ons 

a. Markus 6:48. Wat doen deze woorden met jou als je ze leest?  
b. Dat God ons ziet, ervaar je dat als positief of negatief? Wisselt dat in jouw leven? 

4. God laat ons nooit alleen 
a. Jezus was de eerste keer met hen in de boot en de tweede keer bleef Hij Zijn 

leerlingen zien en kwam hen te hulp op het juiste moment. Maar wellicht zijn er in 
jouw leven wel momenten dat je teleurgesteld bent geraakt in God. Kun je hier wat 
over delen met je kring? Waar komt de teleurstelling door? Kun je dit een plek geven 
na de preken van vorige week en afgelopen zondag? Helpen de woorden uit Psalm 
77 bijvoorbeeld?  

b. Ook wij als volgelingen van Jezus, kinderen van God hebben een 
verantwoordelijkheid om samen te roeien – dwars door de golven heen. Als één lid 
lijd, lijden alle leden leert de Bijbel ons. Hebben we genoeg oog voor elkaar? Is er 
diepgang in de relaties (binnen de kring bijvoorbeeld)? Hoe kunnen we dit 
verbeteren? 
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