
 
 
 
 
 

2022-2023 U geheel toegewijd 
Kringmateriaal: Praatpapier 

  

Meer informatie over de thema’s en het onderwijs vind je op baptistenmeppel.nl/toegewijd 
 

14 mei 2023 
 
Dag broeders en zusters, 
 
Zondag stonden we stil bij de geschiedenispsalm 105, een prachtig poëtische weergave van Gods 
trouw naar Zijn volk Israël. Wat is het ontzettend kostbaar dat we verhalen over eeuwen, zelfs 
millennia heen hebben waarbij we mogen zien dat God trouw is.  
 
Tijdens de dienst gaf ik een opdeling van de Psalm. Hieronder nog even in het kort: 
Vers 1-6 De eerste zes verzen zijn een lofprijzing op Gods daden 
Vers 7-11  Een herinnering aan het verbond met Abraham en de landbelofte 
Vers 12-15  Bescherming van de voorvaderen 
Vers 16-22  Gods zorg voor Jozef 
Vers 23-36  Gods zorg voor Israël in Egypte en de plagen 
Vers 37-41  De uittocht en zorg voor Israël in de woestijn 
Vers 42-45  Gods verbondstrouw en inlossing van de landsbelofte 
 
Lees met elkaar de Psalm nog eens door. Zijn er dingen die je opvallen in deze Psalm? Wat springt er 
voor jou uit en waarom? Zijn er ook dingen aan deze psalm die je moeilijk vindt?  
 
 

Vraag: Wat is jou bijgebleven van de preek? Wat is voor jou van waarde?  
 
Vraag: We zien in de Bijbel telkens de herhaling van de daden van God en het doorvertellen hiervan 
van generatie op generatie. Kun je redenen bedenken waarom het van belang is om verhalen over de 
daden van God te vertellen?  

Op welke manier komt dit tot uiting in je eigen leven?  
Vind je dit moeilijk (waarom wel/niet)? 

 
 
Het leven kent ups en downs. Ons geloofsleven eigenlijk ook. Als je net tot geloof komt dan leef je als 
het ware op de bekering adrenaline. Ik vind het prachtig om pas gelovigen te zien ontwikkelen in hun 
geloof. Ze zijn super enthousiast en meestal heel zwart wit in hun denken. Alles is nieuw en er is zo 
ontzettend veel te ontdekken. Na een bepaalde periode krijgen nieuw gelovigen vaak te maken met 
strijd. En strijd is niet persé iets negatiefs. Het stelt ons geloof ook op de proef. Blijft je geloof ook 
overeind wanneer het moeilijker is? Door de stormen heen leer je ook dat geloof niet enkel een 
gevoelskwestie is. God is er, of ik het nou voel of niet. Mijn gevoel laat me vaak genoeg in de steek, 
emoties schieten alle kanten op en kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Door de ervaringen en de 
verhalen heen mag je leren dat God trouw is. Jouw eigen verhalen en ervaringen, maar ook van de 
mensen om je heen, zelfs van de generaties voor jou. Daarom is het zo belangrijk dat we delen. Ons 
eigen verhaal, en de verhalen uit de Bijbel. Het is geen sprookjes boek, de verhalen zijn echt, de 
mensen zijn echt. Zij zijn ons voorgegaan. Ook hun getuigenis mag ons sterken in ons geloof.  
Probeer op de kringavond ook met elkaar iets te delen over Gods daden.  
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