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3 april 2024 – Stilstaan bij het offer van Jezus 
 
Het is inmiddels Pasen geweest, het graf is leeg, Jezus is opgestaan!  
Toch wil ik in dit praatpapier nog stilstaan bij het diepe lijden van Jezus. Juist om de grote vreugde 
van Pasen nog meer door te laten dringen.  
 
Lees Johannes 10:1-18 

- Wat valt je op bij het lezen van deze tekst? Wat spreekt jou op dit moment aan?  
 
Het lijden overkomt Jezus niet, het wordt Hem niet opgedrongen door anderen. Hij heeft de 
volmacht, de beschikking over Zijn leven. Hij geeft Zijn leven voor de kudde! Hij is de Goede Herder. 
Als Jezus nu op aarde zou zijn en jij was de laatste persoon op aarde, dan nog had Hij Zijn leven voor 
jou gegeven.  
 
Vorige week vierden we het heilig Avondmaal met elkaar op Goede Vrijdag. Toen Jezus dit vierde 
met Zijn leerlingen gebeurde er van alles: De voetwassing (Johannes 13:1-15), de aankondiging van 
het nieuwe verbond (Lucas 22:14-20), het weggaan van Judas (Johannes 13:21-30), het bijzondere 
gebed dat Jezus uitsprak (Johannes 17). De leerlingen gingen wel vaker met Jezus naar de Olijfberg. 
Maar wellicht voelden ze nu ook wel aan dat dit een andere avond was. En toch, ondanks dat gevoel 
vielen ze wel in slaap…  
 
Lees Johannes 13:1, Marcus 14:34 en Hebreeën 5:7 
Dit is zo’n intens moment voor Jezus. Hij voelde zo veel. De discipelen hadden hier eigenlijk nog geen 
begrip van wat er werkelijk zou gebeuren. Zie je ook de intimiteit van Jezus hier met de Vader? En zo 
is Jezus ook een voorbeeld voor ons. Wij mogen ook met al onze gevoelens, al onze gedachtes, ja, 
met alles bij God komen!  
 
Zweet als druppels bloed Lees Lucas 22:44 
Jezus worsteling is zo heftig! En dit is geen verzinsel of symboliek. Dit zeldzame fenomeen is medisch 
bekend onder de naam hematidrosis. Onder de druk van bovenmatige emotionele stress trekken de 
bloedvaten die rond de zweetklieren zitten samen. Als de extreme emoties weer afnemen, verwijden 
de bloedvaten zich tot het punt dat ze breken. Het bloed stroomt dan in de zweetkliertjes. Als deze 
klieren vervolgens zweet beginnen te produceren stuwen zij het bloed naar de oppervlakte waardoor 
druppels bloed zich met het zweet vermengen.  
 
De vraag is: Wat heeft Jezus zo’n enorme strijd gekost waardoor Hij bloed begon te zweten? 
 
Ja, dat kan het lijden zijn – voor een deel is dat waar. Maar, het is ook meer dan dat.  
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De grote angst die zichtbaar wordt in de Hof van Gethsemané ging niet enkel over het lijden, maar 
over de ‘beker’ waarvan Jezus smeekt tot zijn Vader: Als U het wilt, neem dan deze beker van mij 
weg, maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren (Lucas 22:42) 
 
Jeremia 25:15-18 is de beker waar Jezus over spreekt.  
De beker van Gods gramschap die bedoelt is voor alle volken. De beker die door de zonden van de 
volkeren gevuld is tot aan de rand met Gods toorn. Een beker die zij zelf zouden moeten leegdrinken, 
waardoor ze verlaten, gehaat en vervloekt zouden zijn. Dit is de beker die nu aan Jezus wordt 
voorgehouden. De Man die zonder zonde is, moet deze beker leegdrinken.  
 
Doordat Jezus die beker leegdronk, mogen wij de beker van het Avondmaal nu drinken. Wauw!  
 
Dit houdt ons ook vandaag een spiegel voor: Mat. 23:25-26. Kijk naar jouw levensbeker, wat zou je 
zelf allemaal moeten drinken? En wat een genade heb je dan mogen ontvangen! In Gethsemané (de 
olijfpers) werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit van de wereld, samengeperst in die ene 
beker. Alle zonden – van Adam tot en met de laatstgeborene – werden geconcentreerd in deze ene 
beker die door Jezus gedronken zou worden. Dát maakte Jezus zo dodelijk beangst.  
 
Jezus onderging in de Hof van Gethsemané hetzelfde als de zondebok op de Grote verzoendag. De 
zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. Ondanks Zijn dodelijke angst, maakte Hij zicht toch 
vrijwillig één met onze zonden! Dit is wat Johannes de Doper voorspelde dat zou gaan gebeuren: 
Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29) 
 
Slot Johannes 18:1-11 “Ego eimi – Ik ben!” 
Jezus geeft zich vrijwillig over, Hij zegt wie Hij is en daar gaat goddelijke kracht vanuit! En zelfs nu 
denkt Hij aan Zijn leerlingen. Zelfs nu denkt Hij aan de persoonlijke slaaf van de hogepriester en 
geneest Hij hem. Dit is de Christus, dit is God met ons. De discipelen waren veilig en Jezus was Heer 
en Meester, ook over deze situatie.  
 
Een laatste overweging: Hoe kunnen wij deze liefde van Christus die we zelf ook mochten ontvangen 
in de praktijk brengen? Heel concreet: Neem iemand in jouw omgeving in gedachten die het moeilijk 
heeft. Bedenk drie dingen om die ander te bemoedigen of manieren om te helpen en breng daarvan 
morgen 1 ding in praktijk.  
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